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BELANGRIJKE TELEFOON- GIRO- EN BANKNUMMERS 
POSTADRES: Gereformeerde Kerk,  

Langeweg 51, 4675 RK, Anna Jacobapolder. 
E-mail: geref.kerk.ajp@gmail.com  

    
REKENINGNR. NL40 RABO 0353 4001 14 t.n.v. Geref. Kerk 
KERK:                        E-mail: penningmeester.gk.ajp@gmail.com                         
    
VOORZITTER: Dhr.Rien Tichem.   
                                   Tel. 06-47039491 
                                   E-mail:  rientichemgkajp@zeelandnet.nl  
 
SCRIBA:  Mevr. Sylvia Reijngoudt-Nell 
   Campweg 5, 4675PW Sint Philipsland 
                                   Tel. 0167-573717/ 06 28755011 

 
 
PREDIKANT:  Ds. M van der Zwaag-Haan. 
                                   Kapitein Wielmanlaan 43.4661ZB Halsteren 
                                   Tel. 06-23697249. 
                                    E-mail: m.zwaaghaan@hetnet.nl 
 
REKENINGNUMMER                                   
ZENDING en DIACONIE :    NL79 RABO 0353 4027 10 
   t.n.v. Zendingscommissie Gereformeerde Kerk 
   Anna Jacobapolder.  
    
REDACTIE:  Mevr. Anneke van Strien - van Leeuwen, 
   Lageweg 7, 4675 RH, Anna Jacobapolder. 
   Tel.:0167-572682  
                                   E-mail: annekevanstrien@hotmail.com 
    
KOSTERS  Janny Wagemaker en Meta van 
                                   Nieuwenhuijzen-Maas 
                                   Contactadres: Lageweg 6, 4675 RH AJP 
                                   tel.06 16944785/0167-573441 
                                   metamaas@icloud.com    
 
WEBSITE:  anna-jacobapolder.protestantsekerk.net 

Beheerder: Fanny van Strien, 
                              E-mail: funniestfanny@hotmail.com 
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PREEKBEURTEN EN COLLECTEN 
   7 juli:  10.00 uur:  Ds. C. Biemond; Bergen op Zoom 
 1e collecte: Kerk 
 2e collecte: Onderhoud 
 3e collecte: Diaconie 
 KOFFIEDRINKEN NA DE DIENST 
 
14 juli: 10.00 uur: Ds. J. Breure; Zwijndrecht 
 1e collecte: Diaconie 
 2e collecte: Onderhoud 
 Deurcollecte: Zending 
 
21 juli:  10.00 uur: Ds. B. van Ginhoven; Ouwerkerk 
 1e collecte: Kerk 
 2e collecte: Onderhoud 
 Deurcollecte: Diaconie 
 
28 juli: 10.00 uur: Ds. C. Vonck; Brasschaat 
 1e collecte: Diaconie 
 2e collecte: Onderhoud 
 Deurcollecte: Zending 
 
  4 augustus: 10.00 uur: Ds. K. Goverts; Dordrecht 
 1e collecte: Kerk 
 2e collecte: Onderhoud 
 3e collecte: Diaconie 
 KOFFIEDRINKEN NA DE DIENST. Dabar bezoek. 
 
11 augustus: 10.00 uur: Ds. P Schelling; Monster 
 1e collecte: Zomerzendingscollecte 
 2e collecte: Onderhoud 
 Deurcollecte: Diaconie 
 
18 augustus: 10.00 uur: Ds. J. de Bie; ’s Gravenpolder 
 1e collecte: Kerk 
 2e collecte: Onderhoud 
  Deurcollecte: Zending 
 
Vervolg: zie ommezijde 
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25 augustus: 10.00 uur: Ds. M. Zwaag-Haan 
  1e collecte: Kerk 
  2e collecte: Onderhoud 
  Deurcollecte: Diaconie 
 
  1 september: 10.00 uur: Ds. B van Ginhoven; Ouwerkerk 
  1e collecte: Jeugdwerk eigen kerk 
  2e collecte: Onderhoud 
  3e collecte: Diaconie 
 
KERKBLAD 
Dit nummer van het kerkblad maak ik vlak voordat ik voor een 
schouderoperatie naar het ziekenhuis ga. 
Hopelijk kan ik het septembernummer weer samenstellen, anders 
vraag ik er hulp bij. Kopij graag uiterlijk 23 augustus. 
Iedereen een goede zomer gewenst.  Anneke van Strien 
 
VAN DE DOMINEE 
 
INSPIRATIE VOOR DE KOMENDE MAANDEN: 
Een zomerpsalm 
 
Ik zie in zomerlicht de glimlach van de bron 
waaruit het leven stroomt, als stralen van de zon. 
Ik hoor in vogelzang het lied van deze aarde, 
Getoonzet uit plezier, gestemd op nieuwe waarden. 
De schepping zingt het uit en nodigt mij te leven, 
als mens, die lied en licht en zomer door wil geven. 
U bent het kloppend hart in al wat leeft en bloeit 
in kleuren, duizendvoud als aan een droom ontgroeid. 
U wordt geprezen door de wolken en de winden. 
Door vis en klein insect en witte akkerwinde. 
Zij spellen uw bestaan in woordeloos belijden. 
U bent de zomerzon en ook mijn oorsprong beide. 
                                                                   (Alfred C. Bronswijk) 
 
Met dit lied wil ik jullie een mooie zomer toewensen, of je nu weg 
gaat, of niet. Wat hierboven zo mooi beschreven staat als 
scheppingskunst van God kun je vast allemaal in de polder vinden. 
Je hoeft er niet voor naar de andere kant van de wereld te reizen. 
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NIEUWS UIT DE GEMEENTE 
We feliciteren Ingrid van der Velde en Jaco Verboom met hun 
huwelijk. We wensen hen samen veel geluk in de toekomst. 
Ook een paar geslaagden in onze gemeente verdienen een 
gelukwens. Marjolein de Waard slaagde voor verzorgende IG en 
Christian de Waard slaagde voor zijn opleiding: groen, grond en 
infra. Geen gemeentelid, maar wel vaak te zien in onze kerk:  
Nick Verkerke behaalde zijn VMBO-tl diploma! Van harte 
gefeliciteerd en veel succes met jullie verdere opleiding of werk! 
Anneke van Strien wordt begin juli geholpen aan haar schouder. 
Hopelijk slaagt de operatie en vindt ze er baat bij. We wensen haar 
beterschap. 
Anderen, die niet met name genoemd zijn, maar waar wel zorgen 
over zijn, of die herstellende zijn, wensen we kracht, moed en 
vertrouwen toe. 
 
DE DOMINEE IS GEHOLPEN 
Niet bij het maken van de preek. Er kwamen geen gemeenteleden 
op maandagmiddag 10 juni in de consistorie om samen met mij de 
tekst te bestuderen. Er waren wel een paar gemeenteleden die 
zeiden dat ze het een mooi initiatief vonden, maar niet konden, of ze 
hadden het berichtje niet op tijd gelezen. Ik ga het gewoon opnieuw 
proberen en het van te voren af laten kondigen in de dienst. 
In Halsteren en Nieuw-Vossemeer kwamen wel gemeenteleden en 
dat heeft tot heel mooie gesprekken geleid. 
 
7 + 1 
Wat brengt de cursus ‘7 + 1 ontmoetingen met God’ inspirerende 
ontmoetingen! Wat dat betreft doet de cursus zijn naam eer aan. 
Maar het zijn niet alleen ontmoetingen met God, maar zeker ook met 
elkaar. Het één versterkt het ander. Kerk zijn kun je niet in je eentje 
en geloven in je eentje is mogelijk, maar niet gemakkelijk. We zijn al 
twee keer bij elkaar geweest; de eerste keer in de Sint Martinuskerk, 
ruim twee weken later in de consistorie van de Gereformeerde Kerk 
in Anna Jacobapolder. Er zijn gemeenteleden uit Halsteren/Nieuw-
Vossemeer, Anna Jacobapolder en Fijnaart. We kenden elkaar voor 
een deel niet, maar de tweede keer voelde het als vertrouwd.  
We hebben prachtige gesprekken over hoe wij geloven ervaren, wat 
we zijn tegen gekomen in het leven aan mooie, maar ook verdrietige 
dingen, en we zoeken met elkaar naar de betekenis van de Bijbel 
voor ons dagelijks leven.  
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Het is de bedoeling dat voor enkelen van de deelnemers de cursus 
uitloopt op een belijdenis of doop en belijdenis. Naast alle verhalen 
over ontkerkelijking en teruglopende ledenaantallen, zijn deze 
bijeenkomsten hartverwarmend. 
 
VAKANTIE 
Van maandag 1 t/m zondag 28 juli heb ik vakantie. Ds. Hans de Bie 
wil mij vervangen en er zijn ook predikanten in de omgeving die in 
nood in willen springen. We zien elkaar weer in augustus. 
Hartelijke groet, ds. Marina van der Zwaag. 
 
Verkiezing ambtsdragers 
  
Dit jaar zijn aftredend en herkiesbaar: 
Erna Verboom (Ouderling) 
Gert-Jan de Jager (Ouderling-kerkrentmeester) 
Jan de Waard (Diaken) 
  
We zijn blij en dankbaar dat Jan en Gert-Jan zich weer herkiesbaar 
hebben gesteld. 
Erna stelt zich niet herkiesbaar. Hoewel we het natuurlijk jammer 
vinden respecteren we haar besluit volledig. 
 
De belijdende leden van onze gemeente hebben tot en met 7 juli 
2024 de mogelijkheid om kandidaten in te dienen voor de vacature 
van ouderling. 
Tevens kunt u tegenkandidaten indien voor de vacature voor 
ouderling-kerkrentmeester en diaken. 
Uw aanbeveling is schriftelijk, voorzien van uw naam en 
ondertekend. 
Met vermelding van de vacature waarvoor u de kandida(a)t(en) 
indient. 
Uw aanbeveling kunnen naar de scriba, Campweg 5 maar mogen 
ook via de brievenbus bij de kerk 
 
OP VERZOEK GEPLAATST 
Op 6 juni heb ik meegedaan aan Alpe du'zes 
Hartelijk dank aan iedereen die een donatie heeft gedaan. Het was 
een bijzondere ervaring!   Groeten, 
Driek van Nieuwenhuijzen 
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ROOSTERS 
              Oppasdienst             Kindernevendienst           Deurcollecte 
  7 juli:    Cora                 Mariëlla              In de kerk                                                                                                           
14 juli:    Corrie    Fanny                  Pieter Jan                                                              
21 juli:    Babette en Annemiek       Heleen                 Jop                                                  

28 juli:   Judith  Wendy       Marit 

  4 aug. :   Erna   Natalie                 In de kerk 
 11 aug.:   Leontine   Fanny                  Julia 
 18 aug.:   Sylvia   Wendy                 Marco 
 25 aug.:   Cora   Heleen                 Gilles 

              
                 1 sept.:   Corrie                               Mariëlla                 In de kerk 
 
               ROOSTER KERKTAXI 
               7 Juli:  Bram/Coby 
             14  juli:   Martijn/Joke 
              21 juli:   Sylvia                   Voor info over de kerktaxi kunt u tot 
              28 juli:   Rien                      zaterdagavond bellen naar 
                4 aug.: Sjaak                    Sylvia Reijngoudt 
              11 aug.  Martijn/Joke          0167 573717  of  06 28755011 
              18 aug   Bram/Coby 
               25 aug. Sylvia 
                 1 sept. Rien 
 
              BLOEMEN IN DE KERK 
              In juli hoopt Wendy de bloemen te verzorgen, in augustus 
              Rita, en in september is Rebecca aan de beurt. 
 
              JARIGEN BOVEN DE ZEVENTIG 
              
             09-07-1948.Dhr.J.Quist.Noordweg 6.4675RP AJP 

              17-08-1942.Mevr.C.J.C.Verwijs-Wesdorp.Noordweg 37 4675RN 
                                                                                                                  AJP 
               25-08-1950.Mevr. J.M.Verboom-de Vries.Stationstraat 17.4675CG 
                                                                                                     St-Philipsland 
                Deze, maar ook alle andere mensen die deze maanden hun 

verjaardag hopen te vieren: van harte gefeliciteerd. 
                Een fijne verjaardag en Gods zegen over uw nieuwe levensjaar. 
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               VAN DE KERKRENTMEESTERS 
 
                Help de schoonmaaksters 
 
                Inmiddels wordt de kerk al een aantal jaar schoongemaakt door 

vrijwilligers, op dit moment een 6-tal. Zij willen zich graag inzetten 
voor de kerk, maar hopen daarbij ook op uw hulp. Met name in de 
kerk hebben we te maken met kwetsbare materialen, waardoor het 
van belang is om bij een ongelukje meteen te handelen. Dit is met 
name de reden dat er geen koffie meer gedronken wordt in de 
kerk, maar bij voorkeur buiten of achter. Morst u drinken, wilt u dat 
dan even aangeven of, wanneer mogelijk, zelf opruimen? 

                Het valt de laatste tijd ook op dat er meer aandacht nodig is tijdens 
het schoonmaken voor het nalopen en reinigen van de banken.  

                Er liggen bijvoorbeeld meer papiertjes, maar ook meer snoepjes. 
Die zijn soms helemaal vastgeplakt aan de vloer of de bank. Het is 
lastig schoon te maken omdat het er al even ligt en daarnaast trekt 
het ongedierte aan. Het kan uiteraard altijd voorkomen dat een 
snoepje valt, maar zou u een handje willen helpen door het zelf op 
te ruimen? Alvast bedankt voor uw hulp. 

 
                Oliebollen 
                Op 9 november hopen we de oliebollenactie te houden. Wie wil er 

nou niet genieten van die heerlijke oliebollen? U steunt er 
tegelijkertijd de kerk enorm mee. Na de vakantie volgt meer 
informatie en het bestelformulier. 

 
                 Energiescan 
                 We zijn afgelopen tijd bezig geweest met plannen te maken naar 

aanleiding van de energiescan. De conclusie van de scan was 
duidelijk: een alternatieve warmtebron heeft weinig zin als de 
isolatie niet afdoende is. Wat we de komende jaren gaan doen is 
stap voor stap de punten aanpakken waar warmte verloren gaat. 
Te beginnen met het grote raam aan de topgevel. Hiervoor is 
inmiddels subsidie aangevraagd. 

 
                Jaarrekening  
                Bij lezen van dit kerkblad zal de jaarrekening inmiddels ingediend 

zijn. Deze zal na de zomervakantie ter inzage liggen op 
maandagavond 26 augustus 19.30 uur in de consistorie. Wilt u de 
jaarrekening inzien of over een ander onderwerp van gedachten 



9 
 

wisselen, wees welkom! Afgelopen jaar is er niemand geweest die 
deze avond heeft bezocht. Mocht er dit jaar ook geen 
belangstelling zijn, kan de jaarrekening voortaan alleen nog digitaal 
worden opgevraagd bij de penningmeester. 

 
  EVALUATIE LANDSCHAPSFAIR 

                
                Wat hebben we als koor van onze kerk een prachtig bedrag 

verdient bij de landschapsfair,  22 Juni op de eendenkooi. 
                We hebben met veel vrijwilligers en bakkers het mooie bedrag van 

ruim € 800,- opgebracht. 
                Dit komt in de kas van de kerk, als extra bijdrage van het koor. 
                We hebben 600 bekertjes koffie en thee geschonken, 14 taarten,   
                2 cakes, en 100 chocokoeken verkocht. Ook de pakjes sap en 

lolly's hadden goede aftrek. 
                Het weer was ook geweldig, en de sfeer zat er prima in. 
                Wij als koorcommissie willen iedere vrijwilliger en bakker heel erg 

bedanken voor hun hulp en bijdrage, het was geweldig. 
        

DE EETGROEP                                                                                                

De eetgroep voor alleenstaanden komt deze keer een week later bij 

elkaar om in de consistorie gezamenlijk te eten nl. op 4 juli.           

Om 16.45 uur komen we dan bij elkaar om te eten, wat de kok van 

het "Huijs van Roosenvelt" voor ons heeft klaargemaakt.                        

De verdere maand Juli houden we vakantie, op donderdag 29 

augustus hopen we weer bij elkaar te komen.                            

Iedereen een hele fijne zomer gewenst. 

GETELDE COLLECTEN 6 JUNI 2024 

                              Cash           totaal bon           Totaal collecte    
Zending        € 51,60 € 91,50 € 143,10 
Onderhoudsfonds 126,10 190,00 316,10 
Kerk 75,90 126,00 201,90 
Diaconie 60,60 103,00 163,60 
Missionair werk 14,45 41,00 55,45 
Huwelijksdienst 131,10  131,10 
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VANUIT DE KERKENRAAD 
 
De kerkenraad vergaderde op 18 juni 2024. Marina verzorgde de 
opening en las een gedicht voor mett als titel “Wat is hoop”. 
De jongeren zijn op 1 juni naar de EO-jongeren dag geweest, en dat 
was erg geslaagd. Er waren veel jongeren uit Tholen en volgend jaar 
hopen ze weer te gaan. 
De tijd van de examens is voorbij en de meesten hebben de uitslag 
ontvangen. We willen hen van harte feliciteren met hun behaalde 
diploma. 
De notulen en actielijsten van de vorige vergadering worden 
besproken. 
We evalueren de afgelopen periode, waarin we Pinksteren gevierd 
hebben. De kindernevendienst had weer een prachtig project 
gemaakt. Het zag er heel mooi uit. Bedankt voor de mooie 
verwerking en de uitleg. 
Martin en Valesca Dorst-Bakker trouwden op 1 juni in onze kerk. Het 
was een mooie dienst, en een mooi bruidspaar. Hartelijk 
gefeliciteerd en we wensen jullie heel veel geluk samen... 
Er was ook verdrietig nieuws. Een oud lid van onze gemeente, Nel 
Nunnikhoven, overleed op 23 mei jl. Er was een afscheidsdienst in 
Ons Dorpshuis. Rien was namens de kerkenraad hierbij aanwezig. 
We wensen verdere familie veel sterkte toe. 
We evalueerden de afgelopen Heilig Avondmaal aan tafel. Ds ten 
Kate ging deze dienst voor. Helaas las hij zijn eigen formulier voor 
waardoor de gemeente de liturgie niet mee kon lezen. Dit was erg 
jammer, en we hopen dat dit niet meer voor zal komen. 
We behandelen de ingekomen post. We ontvangen sinds kort de 
nieuwsbrief van onze zustergemeente Halsteren/Nieuw Vossemeer. 
We hebben hem doorgenomen en er waren geen zaken die van 
belang waren om te delen met de gemeente. 
We hebben een bericht ontvangen van het Dabar team van camping 
Stavenisse. Er is een ontmoetingsdag geweest op 15 juni voor alle 
vrijwilligers. Op de camping wordt deze zomer vier weken Dabar 
werk verzorgd door vrijwilligers. Hier zijn ze natuurlijk heel blij mee. 
Helaas zoeken ze nog wel een campingpastor… 
Het Dabar team zal onze kerk bezoeken op zondag 4 augustus. 
Hierna zullen we koffie met hen drinken. 
We ontvingen een nieuwsflits van de Classis. 
Ook is de Jaarrekening van de Diaconie/ZWO van 2023 
goedgekeurd. 
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Afgelopen 15 juni werd de landschapsfair georganiseerd op ‘De 
Eendenkooi”. 
Het gelegenheidskoor verkocht hier koffie, thee, fris, en allerlei 
lekkere taart en koeken. Er is een mooi bedrag opgehaald.  
We willen alle vrijwilligers die hieraan hebben meegewerkt hartelijk 
bedankt voor hun inzet.. 
In april heeft er een jaargesprek plaatsgevonden met Marina. Een 
paar afgevaardigden van de kerkenraad en een paar gemeenteleden 
waren aanwezig bij het gesprek. Het was een mooi en eerlijk 
gesprek tussen alle aanwezigen. 
In het najaar zijn er drie ambtsdragers aftredend. Gert-Jan de Jager 
(ouderling kerkrentmeester) en Jan de Waard (diaken) stellen zich 
herkiesbaar voor een volgende periode. Erna Verboom heeft 
ervoor gekozen zich niet herkiesbaar te stellen. Dit vinden we 
uiteraard erg jammer, maar we respecteren haar besluit zeker.  
Tot en met 7 juli heeft u als gemeente de mogelijkheid om namen 
van kandidaten in te dienen in de vacature voor ouderling. 
Tevens kunt u namen voor tegenkandidaten indienen voor de 
vacature voor ouderling-kerkrentmeester en diaken. 
De aanbeveling is schriftelijk, voorzien van uw naam en 
ondertekend, met vermelding van de vacature waarvoor u de 
kandidaat(en) indient. 
Uw aanbeveling kunt u sturen naar de scriba, Sylvia Reijngoudt 
maar het mag ook in de brievenbus van de kerk. 
We sluiten de vergadering af met het zingen van “Ere zij aan God de 
Vader.” 
Er breekt nu een tijd aan van vakantie(plannen) en wat ontspanning. 
Wij wensen u een fijne tijd toe! 
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VAN DE ZWO GROEP 
Wij vragen uw aandacht en voorbede voor het werk van Kerk in 
Actie en hun/onze partners in binnen- en buitenland. 
 
Deze hulp biedt Kerk in Actie in Israël en Gaza 
Achtergrondinformatie. 
Bijna direct nadat het geweld in Israël en Gaza begon is Kerk in 
Actie een noodhulpactie gestart. Met de opbrengst daarvan biedt 
Kerk in Actie via het internationale kerkelijk netwerk hulp aan alle 
slachtoffers van het conflict, ongeacht afkomst of geloof. Wat kon er 
tot nu toe gedaan worden? De verschillende activiteiten op een rij. 
 
Kerk in Actie werkt al vele jaren samen met partnerorganisaties in 
Israël en Palestina. De lijntjes zijn kort. Na de verschrikkelijke 
gebeurtenissen hielden zij ons op de hoogte van de situatie ter 
plekke. Al snel werd duidelijk dat er heel veel hulp nodig is én blijft. 
Samen met kerken wereldwijd 
Kerk in Actie is lid van Action by Churches Together (ACT), het 
wereldwijde netwerk van kerken dat overal ter wereld hulp kan 
bieden aan mensen in nood. Als er ergens ter wereld ter wereld een 
ramp gebeurt, brengen lidkerken en partnerorganisaties ter plaatse 
de nood in kaart en bieden zij noodhulp met financiële steun van de 
overige lidkerken. Dat gebeurt nu ook in Gaza. 
Hulp in Gaza 
De nood in Gaza is groot. Meer dan 85 procent van de bevolking is 
ontheemd en de meeste inwoners kunnen niet meer terug naar hun 
huizen. Velen van hen hebben dringend medische zorg nodig. De 
situatie verandert van dag tot dag. Dat alles maakt hulpverlening erg 
complex. 
In Gaza kregen tot nu toe 30.600 personen een contant bedrag om 
voedsel of andere eerste levensbehoeften te kopen. 6.700 mensen 
kregen zogenaamde ‘protectie’ tegen (sexueel) vrouw- of 
kindgerelateerd geweld. Dat wil zeggen dat ze geholpen werden bij 
het opkomen van hun (mensen)rechten, bij familiehereniging of het 
regelen van een veilige plek voor hun kinderen. Tot nu toe kregen 
99.000 mensen een voedselpakket. Ook werden er lichte reparaties 
uitgevoerd aan drinkwatervoorzieningen en toiletten, werden er 
flessen water uitgedeeld en hygiënematerialen voor vrouwen en 
meisjes. In totaal zijn 25.600 mensen hiermee geholpen in de 
afgelopen periode. Nog eens 29.000 mensen kregen 
verbandmiddelen en medicijnen. Voor 3700 mensen werd tijdelijk 
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onderdak geregeld en ruim160.000 mensen kregen doktersconsult in 
het ziekenhuis en/of psychosociale hulp bij het verwerken van 
trauma’s. Tot slot werden 700 Gazanen geholpen bij de herstart van 
een eigen bedrijf, zodat ze zelf kunnen voorzien in hun inkomsten. 
Hulp op de Westelijke Jordaanoever 
Ook op de Westbank wordt hulp geboden aan mensen die het 
slachtoffer zijn van deze oorlog. 1400 mensen kregen een contant 
bedrag voor eerste levensbehoeften, 250 mensen kregen hulp bij de 
bescherming van hun rechten, 230 mensen kregen psychosociale 
hulp. 120 mensen werden ondersteund bij het op gang houden van 
hun eigen bedrijf. 
Hulp in Israël  
In Israël werkt Kerk in Actie samen met dialoogorganisaties en 
organisaties die werken met de meest kwetsbare groepen, zoals 
vluchtelingen, arbeidsmigranten uit Azië en Afrika en Palestijnse 
werkers. Medewerkers van deze organisaties hebben soms zelf de 
terreuraanval van Hamas meegemaakt. “Hun werk is nu lastiger dan 
ooit in een Israëlische samenleving waar verdriet, rouw en boosheid 
overheersen”, zegt Wilma Wolswinkel. “Ondanks alles laten ze ons 
weten dat juist nu de boodschap van dialoog en medemenselijkheid 
zo nodig is. Daarom wil Kerk in Actie hen juist nu terzijde staan.” 
In Israël en Oost-Jeruzalem kregen 2500 mensen in de afgelopen 
tijd hulp bij de bescherming van hun (mensen)rechten, bij 
familiehereniging of bij het regelen van een veilige plek om te 
verblijven. 
Grensgebied Israël-Libanon 
Ook in Zuid-Libanon is de nood groot. De continue schermutselingen 
tussen Hezbollah aan de Libanese kant van de grens en het 
Israëlische leger in het noorden van Israël trekken een zware wissel 
op de bevolking. ACT Alliance hielp in dit gebied al 1900 mensen 
aan een contant bedrag om voedsel en water te kunnen kopen, 70 
mensen kregen hulp bij het regelen van een veilige plek, en 1100 
mensen kregen een voedselpakket. Daarnaast ontvingen 1600 
mensen verbandmiddelen en medicijnen voor thuisgebruik. 
 
De ZWO groep 
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OOK VAN DE ZWO GROEP: 

Lied Kyrie (van Sela)                                                                          
Heer, U weet                                                                                           
wat er binnen in ons leeft;                                                                                   
onze dromen, onze zorgen.                                                                                              
Voor U is niets verborgen. 

Kyrie, kyrie,                                                                                             
kyrie eleison.                                                                                                            
Kyrie, kyrie.                                                                                                  
Heer, ontferm U over ons. 

Heer, U ziet dat                                                                                                    
wat we liever zelf niet zien.                                                                         
U kent onze zwakke plekken.                                                                            
We hoeven niets te zeggen.                                                                   
U kent ons door en door. 

Christe, Christe,                                                                                                    
Christe eleison.                                                                                           
Christe, Christe,                                                                               
Christus, ontferm U over ons. 

Heer, U geeft                                                                                                
dat wat een mens nodig heeft.                                                                                 
Neem ons aan de hand                                                                                                
naar het beloofde land.                                                                                  
Dan zingt het hemels koor. 

Kyrie, kyrie,                                                                                                 
kyrie eleison.                                                                                                    
Kyrie, kyrie.                                                                                                   
Heer, ontferm U over ons. 
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 KIJKJE BIJ HET KIND                              
  
Tja jongens en meisjes, dan is het alweer 
bijna het einde van het schooljaar. Jullie 
hebben even ochtendjes waarbij je wat 
langer uit kan slapen of zelfs nog mooier je 
kunt wat later naar bed.   
Mocht je met je familie op vakantie gaan 
dan wensen we jullie een hele mooie trip. 
Als je thuis blijft omdat papa of mama geen 
vrij kan nemen in deze zomermaand dan wensen we jullie evengoed 
een mooie zomervakantie toe. Deze dagen waarin er wat meer tijd is 
voor familie en vrienden merken we nog meer hoe dankbaar we 
mogen zijn dit met elkaar te kunnen beleven.   
Wij wensen jullie een mooie zomervakantie en ook in deze periode 
verzorgen wij voor jullie de kindernevendienst,  
Groetjes. De leidsters van de kindernevendienst. 



16 
 
 
 

Wie op reis gaat, neemt van alles mee. Het leven is ook een reis.   

Welke bagage heb je daarvoor nodig?  
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Om te lezen   

Als klasgenoten elkaar lange tijd niet hebben gezien en elkaar weer 
eens ontmoeten als ze volwassen zijn, vragen ze soms aan elkaar: 
‘Wat doe jij tegenwoordig?’ Ze bedoelen: ‘Welk werk heb je?’ Die 
vraag werd ook eens aan een bekeerde man gesteld. Weet je welk 
antwoord hij gaf? ‘Ik ben op reis naar de hemel en onderweg 
verkoop ik klompen.’ Die man had begrepen wat Paulus hier schrijft. 
Getrouwd zijn en een mooie baan hebben, is niet het belangrijkste 
op deze wereld. Paulus zegt: ‘Want de gedaante van deze wereld 
gaat voorbij.’ Er komt een einde aan deze wereld. Het leven op 
aarde is een voorbereiding op de eeuwigheid. Bij het sterven zal 
God niet vragen of je een mooie baan had. Dan vraagt Hij of je 
gelooft in de Heere Jezus. Je bent op deze aarde om bekeerd te 
worden en de Heere te dienen. Daarom is het belangrijk dat je bezig 
bent met de dingen van de Heere. Het is niet de bedoeling van de 
Heere dat je zo druk bent met allerlei aardse dingen dat er geen tijd 
is voor Hem. Zorg dat verdrietige dingen (pijn, sterfgevallen), blijde 
dingen (gezelligheid, feestjes, bruiloften) en nieuwe dingen kopen je 
niet te veel in beslag nemen (vers 30 en 31). Deze wereld gaat 
voorbij. Zoek daarom eerst het Koninkrijk van God.   

Bovenstaande tekst aangeleverd door één van de 
kindernevendienst leidsters.  
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WOORDEN DIE WERKEN 
 
Bij de dienst die gehouden werd bij het met emeritaat gaan van Ds. 
David Knibbe kregen we een boekje mee met als titel: 
Woorden die werken. 
Ik plaats hieronder twee stukjes uit dit boekje: Rust 
Wel passend bij deze zomerperiode. En gebed. 
In het boekje staan trouwens heel mooie foto’s en afbeeldingen. 
 
RUST 
 
Zonder rust geen leven. Zonder sabbat geen week. Zonder zondag 
geen maandag. 
 
Rust is de broedplaats van ideeën, rust is de vindplaats van God, 
rust is de opperste top van het leven op aarde, rust is leven zoals het 
is bedoeld. Jezus noemt de rust “mijn juk” (Matteus 11: 28-30) dat 
zacht is, en mijn last die licht is. 
Die rust herschept mij, restaureert mij, maakt mij een ander mens, 
nee maakt van mij de mens die  
God heeft bedoeld. Dat is de werking van de rust. Rust betaalt zich 
altijd terug. 
 
GEBED 
 
Gebed is het voornaamste deel van de dankbaarheid. Het is de kiem 
van elke daad. Het sterkt je als je somber bent, als alles tegenzit, als 
je het te druk hebt, bidden is vertoeven in een andere wereld, bij 
Jezus en bij God, zodat je opgetild wordt. En als je weer neergelaten 
bent, midden in je problemen, ga je ze anders zien. Zie je ineens 
een opening, het einde van de tunnel of krijg je zoveel energie dat je 
verder die tunnel in gaat lopen, psalmen zingend of een deuntje 
neuriënd. 
Bidden werkt, inderdaad het voornaamste werk der dankbaarheid. 
En het begin van alle andere daden. 
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Bestelformulier collectebonnen. 
Als u het ingevulde papier in het bakje legt wat in de hal van de kerk 
staat dan staat er de volgende week een envelop met de bestelling  
voor u klaar. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naam ……………………………………………………………….. 
Adres ……………………………………………………………….. 
Telefoon ……………………………………………………………  
 
 
Uw bestelling:  
 
…………blauwe kaarten: € 0,50 per bon = € 10 per kaart  
…………groene kaarten: € 1,00 per bon = € 20 per kaart  
…………oranje kaarten:  € 2,00 per bon = € 40 per kaart  
 
 
 
 
Datum:                                            Handtekening: 
 
 
 
 
 
 
 


